Protestantse gemeente Het Trefpunt

Orde van dienst voor de viering op
zondag 10 september 2023

‘De vreemdeling in onszelf’

Voorganger: ds. Rien Wattel, Hoofddorp
Organist: Marcel den Dulk



Welkom
Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Inleiding
(met een tekst van De Dijk)



Stilte

INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Lied 568a (3x)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed
Voorganger:
Soms is een mensenleven zo gekwetst
dat brood niet meer verzadigt
en water niet meer laaft,
dat vuur niet meer verwarmt
en een huis niet meer herbergt.
Wonden worden dan alleen geheeld
als iemand het opbrengt
om voor een ander
brood en water, vuur en huis,
zuster of broeder te zijn.

Gemeente:
Er is veel vraag naar zo’n mens
die voor een ander nabij is als God.
Ben ik: die vraag of het antwoord?



(we gaan zitten)

Gezongen Kyriégebed en Glorialied
(op de melodie van Lied 791) tekst: Margreet Spoelstra, vs. 4 bewerkt

Donker zijn soms mensendagen
als de onmacht hoop weerspreekt.
Nergens sporen van een teken

dat de ban van wanhoop breekt.

In de diepte het verlangen

om die stem weer te verstaan,
aangeraakt, gewenkt te worden
en opnieuw op weg te gaan.

Uitgezworven, vastgelopen,

een vaag heimwee naar het licht.
Speurend naar het kleinste teken
van een droom, een vergezicht.

In het Oude Boek te horen,
in het donker van de nacht,

klinkt een woord de angst te boven,
bron van hoop en levenskracht.

HET WOORD
Gebed om de Geest

Inleiding op de dienst met meditatie bij het schilderij
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DE VREEMDELING
IN ONSZELF

Zingen: Nu nog met halve woorden (Tussentijds 191: Huub Oosterhuis)
Op de melodie van: O Heer die daar.... (lied 412 uit Liedboek 1973)

Nu nog met halve woorden, hier en daar,
kijkend in donk’re spiegels, bijna waar,

blijven wij vreemden die zien en weer vergeten,
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten.
Dan, eenmaal, wordt, wat niet bestaat:

wij zullen opengaan,

en zien en horen, oog in oog,

van mens tot mens verstaan.



Weten voorbij aan alle angst en schijn

en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen
rusten in licht als leeuw en lam tesamen.
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij,
ontketend, onverbloemd.

Nu nog in tranen, dan getroost

en met mijzelf verzoend.

Lezen: Matteus 51: 21-28

Zingen: Psalm 72: 1,4
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Hij zal de redder zijn der armen,

hij hoort hun hulpgeschrei.

Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Verkondiging

Orgel-/pianospel



Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...
ZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)

Slotlied: Lichtcredo, Lied 229 uit Zangen van Zoeken en Zien
(Oecumenische Liedbundel)
(tekst: Jacqueline Roelofs — van der Linden, mel.: lied 103c, Loof de Koning....)

Wij geloven in het leven,

uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem

die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven

in het licht dat mensen raakt.

Wij geloven in de liefde

die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel

die op aarde dan begint.

Ja, wij durven te geloven

in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.

Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven

in het niet te doven licht.



Gedicht: De ogen die ik zie (Jacqueline Roelofs)

De ogen die ik zie, Maar willen zij doorgronden,
ze kunnen vrijuit kijken dan voel ik mij hervonden
of stug mijn blik ontwijken, tot wat ik altijd was.

gesluierd of verblind.
Maar zijn het open ramen,

dan zien die ogen samen Jouw ogen, die ik zie,
wat hen tot mens verbindt. ze wekken mijn verlangen
om ooit jouw blik te vangen,
De ogen die mij zien, als ik maar waakzaam kijk.
ze kunnen reageren Dan zal jouw kracht mij dragen,
of elk signaal negeren door angst en tegenslagen,
als achter donker glas. tot in jouw koninkrijk.

Heenzending en zegen

G: Amen
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A - men, A- men, A - men

Inzameling van de gaven

De 1°© collecte is bestemd voor de Kerk en de 28 voor de Diaconie
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 10 september 2023.

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.




